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NieuwsBrief 
Oktober 2008 

Van de voorzitter … 
Graag wil ik met deze eerste  bijdrage van mijn 
hand aan de nieuwsbrief gebruik maken om mij-
zelf als de nieuwe voorzitter aan u voor te stellen, 
temeer omdat ik door omstandigheden dat niet op 
de laatstgehouden ledenvergadering in april kon 
doen. 

Nadat  Leo Plaisier als voorzitter zijn functie 
moest neerleggen omdat er onverwachts andere 
werkzaamheden op zijn pad kwamen, en hij dit 
niet kon combineren met het voorzitterschap van 
onze kiesvereniging kwam de vraag vanuit het 
bestuur om zijn taak op mij te nemen. 

Voor mij als “groentje “ binnen het bestuur van 
een kiesvereniging kwam deze vraag dan ook 
onverwacht, en na de voor mij nodige bedenktijd 
kon ik hierop, ja zeggen. 

Ik ben Ben Munter, 48 jaar, getrouwd met Lianne 
van Groningen en wij hebben samen 3 zonen. 

Ardjan van 23, Simon van 19 en Arthur van 15 
jaar. 

In het dagelijks leven ben ik Docent aan het Da 
Vinci College in Ridderkerk en ben lid van de 
PKN gemeente Ichthuskerk in Drievliet. 

En dan nu, na een jaar het secretariaat van de 
vereniging uw nieuwe voorzitter. 

Ik kan u zeggen ik heb zin in deze voor mij nieu-
we uitdaging. 

Het wordt als bestuur en (steun)fractie voor de 
komende tijd een belangrijke opgave om er voor 
te zorgen ons enthousiasme over te brengen op 
de leden. 

Wij hebben u steun hard nodig, zeker met het 
oog op de naderende gemeenteraadsverkiezin-
gen. Wij hopen weer een beroep op u te kunnen 
doen om het vele werk te verzetten, en onze CU 
in Ridderkerk sterk neer te zetten. 

Zeker nu wij een eigen wethouder hebben en wij 
de Ridderkerkers hebben laten zien dat onze bij-
drage van Christelijk, Sociale politiek in Ridder-
kerk zichtbaar is in de vorm van concrete resulta-
ten zoals het zwembad de PGB de zondagsrust 
en de tram tot het centrum enz. 

Het werk is voor de (steun)fractie na de zomerpe-
riode weer begonnen. 

Wij wensen Marten en zijn ploeg weer van harte 
sterkte toe in het komende jaar. 

 

Landelijk gezien zijn prinsjesdag en de algemene 
beschouwingen weer achter de rug,het kabinet 
heeft het niet al te moeilijk gehad haar beleid voor 
het komende jaar te verdedigen. 

Ik ben er trots op dat wij als CU meedoen in de 
regering en dat onze bestuurders in de afgelopen 
tijd hebben laten zien dat bij soms moeilijke 
vraagstukken, ze er staan. 

Wij wensen ze dan ook in de komende tijd van 
harte Gods zegen toe. 

In november hopen wij onze ledenvergadering 
weer te houden, datum, tijd en plaats hoort u nog 
van ons, uiteraard hopen wij u daar te ontmoeten. 
 

Verder zijn het in de wereld onzekere tijden, de 
kredietcrisis, aanslagen, klimaatverandering het 
maakt de mensen onzeker en bang. 

De Bijbel leert ons anders, Paulus zegt, blijf rustig 
aan het werk. Wees nuchter en waakzaam. 

Als je in Christus bent ben je een beschermeling 
van de levende God! 

We weten dat de wereld vergaat met al haar be-
geerlijkheden. Hoe meer je daar aan vast zit, hoe 
ongeruster je moet worden. 

Maar als je aan God vastzit is er niets aan de 
hand. Aan zijn hand dan. 

Een hartelijke groet, 

Ben Munter, voorzitter 
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een structuurvisie,  waarin een toekomstvisie 
voor Ridderkerk wordt ontwikkeld. Belangrijke 
keuzes zullen worden gemaakt. Er zijn nog in-
spraakbijeenkomsten voor inwoners. Ik roep u op 
om mee te doen! Alleen als u niet aan de kant 
blijft staan, heeft u ook recht van spreken. 

Wat wil ik eigenlijk zeggen met dit verhaal?  Ik 
hoop natuurlijk dat u ook politiek mee wilt gaan 
doen. Als straks de nieuwe kandidatenlijst gevuld 
moet worden, kunnen we ú goed gebruiken! 
Daarnaast hoop ik dat een ChristenUnielid niet de 
stereotiepe  burger anno 2008 is. U kent het 
beeld wel, die inwoner  die overal commentaar op 
heeft  maar zelf geen bijdrage levert aan/in onze 
samenleving. Daarbij ben ik ervan overtuigd dat 
we als christenen de opdracht hebben gekregen 
de aarde waarop we leven te bewaren en behe-
ren. Die opdracht kan juist in de politiek gestalte 
krijgen! Blijft u meedoen of gaat u meedoen? 

Heleen van den Berg, wethouder 

 

Slikkerveer  Zuid-Oost, een her-
structureringsbuurt 

Net zo ingewikkeld als de term is ook het proces 
van herstructurering. Er gebeurt nogal wat in een 
buurt waar gesloopt en nieuw gebouwd gaat wor-
den. Het leven van vrijwel alle bewoners wordt op 
de kop gezet. Dat gaat voor de meesten jaren 
duren. Maar ook anderen ondervinden de ingrij-
pende gevolgen van een voornemen tot sloop. 

Meedoen 
Een paar weken geleden waren de gemeente-
raadsleden, burgemeester en wethouders ander-
halve dag met elkaar op pad. Naast een aantal 
concrete (werk) afspraken hadden we het over de 
redenen waarom we actief zijn geworden in de 
(lokale) politiek. Uiteraard waren die redenen ver-
schillend, maar de grote lijn was wel herkenbaar 
bij elkaar: verantwoordelijkheid nemen, niet aan 
de kant blijven staan, mee willen praten …. 

Dan zit je in de politiek inderdaad op de juiste 
plek. Iedere Ridderkerker heeft wel een beeld van 
wat er zou moeten gebeuren in/met  ons dorp. 
Maar als je actief in de politiek bent, kun je ook 
daadwerkelijk meepraten én meebeslissen. Niet 
altijd leidt dat ook tot de in jouw ogen meest idea-
le situatie, maar je kunt er in de politiek wel aan 
bijdragen dat een oplossing iets meer ‘in jouw 
richting’ komt. 

Toch is het een feit dat steeds minder mensen 
politiek actief willen worden. En vraag het ‘onze’ 
raadsleden, het tijdsbeslag van raadslidmaat-
schap is niet gering (ondanks alle goede voorne-
mens over effectief vergaderen).  Nu hoeft na-
tuurlijk niet iedereen in de politiek. Er kunnen im-
mers maar 29 personen raadslid worden (hoewel 
iets meer variatie naar geslacht, etniciteit of bij-
voorbeeld leeftijd wel aardig zou zijn). Een goed 
functionerende raadsfractie heeft verder ook een 
actieve achterban nodig, die het raadswerk (en 
de raadsleden) inhoudelijk en procedureel steunt. 
Als christelijke politieke partij weten we dat gebed 
daarvan een onlosmakelijk onderdeel vormt. 

Ook op andere punten dragen inwoners 
(maatschappelijke) verantwoordelijkheid. Sinds 
enkele jaren heeft Ridderkerk wijkoverleggen, 
waarin mensen participeren die volop meepraten 
over tal van ontwikkelingen in die verschillende 
wijken. Daarnaast zijn er allerlei maatschappelijke 
of kerkelijke organisaties waar ook leden van de 
ChristenUnie volop in participeren.  Wel moet ik 
bekennen dat ik niet zo vaak ChristenUnie leden 
actief zie in de wijkoverleggen. Een gemiste kans 
om concreet  in onze samenleving mee te den-
ken. Zo is de gemeente op dit moment bezig met 

- 2 - 



- 3 - 

De ondernemers bijvoorbeeld. Begin 2008 werd 
onze fractie benaderd door een aantal onderne-
mers uit de buurt. Ze waren ten einde raad. Al 
jaren verkeerden ze in onzekerheid over hun toe-
komst en de gesprekken met gemeente en 
Woonvisie leiden niet tot bevredigende resulta-
ten. Er was grote frustratie en machteloosheid. 
Als fractie vonden we de situatie onhoudbaar en 
hebben daarom nog in dezelfde week het initiatief 
genomen om een motie in te dienen (zie kader). 
In de motie werd het college opgeroepen om per 
direct actie te ondernemen om –voor zover in 
haar vermogen – de partijen tot elkaar te bren-
gen. De motie is met 1 stem tegen en 25 voor 
aangenomen. In de maanden daarna is met be-
hulp van een bemiddelaar gewerkt aan definitieve 
oplossingen. In augustus  bleek dat met alle par-
tijen overeenstemming is bereikt. 

Dat is voor de ondernemers een opluchting. De 
opluchting betreft dan de duidelijkheid. Het feit 
dat je mensen moet ontslaan en dat je zaak na 
meer dan 35 jaar verdwijnt dat hakt er flink in. Als 
fractie hebben we in deze situatie met een motie 
extra druk op de ketel gezet. 

Maar zijn we er hiermee? Nee, want we willen 
graag buurtwinkels in de wijken houden omdat 
dat de leefbaarheid en de sociale cohesie ten 
goede komt. Echter geen van de huidige winke-
liers komt terug op die plek in Slikkerveer Zuid-
Oost. Het is dus nu zaak om te stimuleren dat er 
weer buurtwinkels terugkomen. De gemeente kan 
er wat ons betreft meer in doen dan alleen par-
keerplaatsen aanleggen. Ook Woonvisie wil nu 
actief op zoek naar ondernemers. In de komende 
weken gaan we als fractie na of er op dit punt nog 
extra inzet nodig is. 

De rol van de raad. Niet iedereen in de raad vind 
dat we ons moeten bemoeien met een lopend 
herstructureringsproces. Het zou vooral de ver-
antwoordelijkheid zijn van de woningbouwcorpo-
ratie. Ik ben het met die stelling absoluut oneens. 
De raad heeft juist een grote verantwoordelijkheid 
voor het hele proces en alle belangen die er een 
rol spelen. We zien ook nu weer dat er in het hele  
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“...spreekt als raad uit dat: 

• buurtwinkels een waardevolle bijdrage le-
veren aan de levendigheid van de buurt 
endaarmee onder meer ook aan de sociale 
cohesie; 

• meer in het werk gesteld dient te worden 
om een volwaardig proces van inspraak en 
belangenbehartiging in gang te zetten of te 
houden door zowel de gemeente als 
Woonvisie met het oog op de onderne-
mers; 

verzoekt het college van burgemeester en 
wethouders om: 

1. per direct het overleg met Stichting Woon-
visie te intensiveren om te bewerkstelligen 
dat Stichting Woonvisie en de betrokken 
ondernemers hun overleg versneld voort-
zetten om tot overeenstemming te komen;  

2. de vrijstelling van het bestemmingsplan ex 
art. 19, eerste of tweede lid van de WRO 
mede afhankelijk te doen zijn van de ge-
maakte afspraken met de ondernemers in 
Slikkerveer Zuid-oost en daarover vooraf 
de Commissie samen wonen te consulte-
ren; 

3. de Commissie samen wonen in de op 11 
maart 2008 te houden vergadering een 
geactualiseerde versie van de Startbrief 
Slikkerveer Zuidoost, geheel opgesteld 
overeenkomstig het door de raad vastge-
stelde format, ter bespreking voor te leg-
gen. 

4. de raad in alle vergaderingen van de Com-
missie samen wonen, die dit jaar gehouden 
worden, concreet op de hoogte te stellen 
van de gang van zaken tot dan toe en de 
bereikte resultaten;” 

 

  Deel motie 21 februari 2008 
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proces veel mis kan gaan. Met name de mensen 
die het al niet gemakkelijk hebben komen al snel 
in de verdrukking in de wereld van instellingen en 
grote (financiële) belangen. Dan zie ik een rol 
voor ons weggelegd als volksvertegenwoordi-
gers. Naast onze kaderstellende en controleren-
de taak vind ik deze rol vaak nog onderbelicht. 
Wat mij betreft gaan we meer nadrukkelijk de wij-
ken in om steun te bieden (advies, praktische 
hulp, belangenbehartiging) aan die burger die in 
bepaalde buurten in de knel dreigen te raken. 

In Slikkerveer heb ik regelmatig contact met men-
sen waaruit me duidelijk wordt dat er in het hele 
herstructureringsproces nog veel te verbeteren 
valt. In de komende maanden zullen we op dat 
punt nog zaken op de (politieke) agenda zetten. 
Is het niet (meer) voor de huidige bewoners dan 
toch zeker voor toekomstige projecten. 

Laat weten of je mee wilt doen om ook op een 
praktische manier politiek aanwezig te zijn in de 
wijken. Het zou me wat waard zijn als we ook 
concreet in de wijk met raad en daad en prakti-
sche hulp aanwezig zijn om de mens in het pro-
ces te helpen. Gaat er wat bij je borrelen? Mail 
me dan kunnen we eens brainstormen over dit 
onderwerp (m.japenga@chello.nl) 

Marten Japenga, fractievoorzitter 

Hoe kom je erbij?! 

D o n d e r d a g  7  d e c e m b e r  2 0 0 6 
’s Avonds laat kom ik terug uit volleybal. Suzanne 
slaapt, en heeft een briefje achtergelaten naast 
m’n bed: vrijdag om 08.30 uur Leen van Riet-
schoten terugbellen. 

Ongeveer twee seconden schiet door me heen, 
dat ik bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
maart dit jaar ‘op de lijst stond’; zou ik nu alsnog 
een zetel moeten innemen? M’n maag knijpt even 
samen van de stress die dat idee met zich mee-
brengt. En meteen wordt dit overwonnen door de  

 
gedachte dat dát geen optie is: we hebben mijns 
inziens een stabiele fractie, en bovendien is eerst 
nummer 5, Berend Groeneveld, nog aan de 
beurt. 

Ik laat de gedachte dus direct weer varen en ver-
moed, dat Leen graag wil dat ik heel snel een 
nieuwsbrief voor de leden kopieer. In dat geval 
heeft Leen pech: precies die vrijdag 8 december 
zal ik vrij hebben, ik kan dus op z’n vroegst 
maandagavond de 100 nieuwsbrieven ‘leveren’. 
Enfin, dat zien we morgenochtend wel, eerst – na 
een bezoek aan de douche – maar ‘ns slapen. 

 

V r i j d a g  8  d e c e m b e r  2 0 0 6 
Net na half negen bel ik Leen op. Voordat hij is 
uitgesproken, besef ik dat het wél om een raads-
zetel gaat! Het beklemmende gevoel rond de 
maagstreek komt in verhevigde mate terug. En of 
ik hem zaterdagochtend uitsluitsel kan geven... 

Zowel het bestuur als de fractie zouden graag 
vaker gebruik willen maken van de specifieke 
kennis die onze leden hebben, bijvoorbeeld 
op het gebied van onderwijs, ruimtelijke orde-
ning of op juridisch gebied. Het is echter niet 
altijd bekend bij welk lid/welke leden deze 
kennis op te halen is. Graag zouden wij uw 
mailadres willen noteren, om af en toe (max. 
1x per maand) een algemene oproep te kun-
nen rondsturen. Bijvoorbeeld met het verzoek 
om een (eenmalige) bijdrage te leveren aan 
een specifiek onderwerp waar op dat moment 
een ChristenUnie-standpunt wordt gevraagd. 
Of bijvoorbeeld om een keer folders uit te de-
len.  

Stuur alstublieft even een berichtje naar 
administratie@ridderkerk.christenunie.nl. U 
verplicht zich hiermee nergens voor.  

Alvast hartelijk bedankt!  

 

  Oproep 



Merkwaardig genoeg is een van de eerste ge-
dachten die door m’n hoofd spookt, het idee dat 
ik misschien wel het eerste gemeenteraadslid 
voor de ChristenUnie zal zijn die afkomstig is uit 
de Gereformeerde Gemeente. Dat is anno 2006 
namelijk nog niet zo’n voor de hand liggende 
combinatie!  

Ik loop naar boven, naar Suzanne, en verwacht 
eerlijk gezegd dat ik een harde afwijzing van het 
idee zal ontvangen. Dat blijkt tot mijn opluchting 
niet het geval te zijn: ze hoort het verhaal rustig 
aan, en onthoudt zich op dit moment van uitge-
breid commentaar. Wel komt uiteraard direct op 
de proppen dat het mogelijke raadslidmaatschap 
een enorme aanslag op onze agenda zal doen. 

Zoals geschreven: ik heb deze dag vrij. We heb-
ben om 11.00 uur een afspraak in het ziekenhuis 
voor een periodieke controle van Rowan. Vervol-
gens gaan we naar het Zuidplein en eten daar 
ook een hapje. Genoeg gelegenheid om er sa-
men over te praten dus. Al snel heb je dan overi-
gens op een rijtje wat de ter zake doende argu-
menten zijn. Ik zie enorme bergen werk op me 
afkomen, ik had er nog maar net (sinds ik in mei 
uit het bestuur stapte) aan geroken hoe het is om 
wat meer tijd voor jezelf (lezen!) en je gezin te 
hebben (had intussen de ‘kick’ al beleefd hoe lek-
ker het is om met huiswerk te kunnen helpen). En 
kijk ‘ns naar de samenstelling van ons gezin: Ma-
reille en Patrick op de middelbare school 
(aandacht, huiswerk), Ricardo die probeert z’n 
eigen plaatsje in het gezin te bemachtigen, Ro-
wan die in verband met z’n Downsyndroom heel 
veel extra aandacht vraagt... Hoe kan ik dan het 
werk voor de gemeenteraad erbij doen? Destijds 
bij de selectiecommissie is al voorgeschoteld dat 
ik er rekening mee moet houden dat dit werk je 
ongeveer 20 uur per week kost. Ik heb ’n inten-
sieve baan in Zoetermeer, ik zit anderhalf uur per 
werkdag in de auto... Ik weet echt niet hoe dit 
moet! 

Aan de andere kant: je kunt een substantiële rol 
gaan spelen in de gemeentelijke politiek, het 
voegt een machtige brok ervaring toe; en niet te 

vergeten: ik heb toch bewilligd, m’n handtekening 
gezet? Kan ik dan nu m’n verantwoordelijkheid 
ontlopen en opeens melden dat ik er toch maar 
van afzie?  

Ik zit met één heel ander praktisch punt: ik heb in 
mei bewust afscheid genomen van het bestuur, 
heb ook “nee” gezegd tegen de mogelijkheid om 
deel te nemen aan de steunfractie. Ik wilde het 
tenslotte voorlopig iets rustiger hebben. Echter: 
de nummers 7 en 8 op de lijst, Erica Houtman en 
Arie van Nes, zijn wél in de steunfractie gegaan 
en hebben zich al driekwart jaar ingespannen ten 
behoeve van de ChristenUnie Ridderkerk. Als 
een van die twee nu echt een plaats in de raad 
ambiéért, ‘verdienen’ ze die plek eerder dan ik. 

En: ik wil graag nog wat informatie van binnenuit 
hebben van Leo Plaisier zelf: hij kan me als geen 
ander vertellen hoe belastend het raadswerk is 
voor iemand met een commerciële baan en een 
opgroeiend gezin. Maar: weet hij eigenlijk wel dat 
ík intussen al benaderd ben? Ik probeer dat te 
weten te komen door enkele malen Leen te bel-
len, maar krijg daar geen gehoor. Uiteindelijk trek 
ik na het avondeten de stoute schoenen aan en 
bel Leo zonder medeweten van Leen. Hij geeft 
complete antwoorden op mijn vragen. 

’s Avonds belt Leen zelf: hij heeft op z’n ant-
woordapparaat gezien, dat ik meerdere keren 
heb gebeld. En aangezien de nacht niet veel 
nieuwe gedachten zal toevoegen aan de vele die 
deze dag al door m’n hoofd hebben gewaaid, 
geef ik hem meteen m’n antwoord: er zijn vele 
argumenten te noemen waarom ik dit níet zou  
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Nieuwe leden  
De afgelopen periode hebben 2 personen zich 
aangemeld als lid van de ChristenUnie in Rid-
derkerk. Dit zijn: 

- Mw. E.M. Groeneveld 
- Dhr. M.A. Moggré 
 

 We heten de nieuwe leden van harte welkom! 

 
De afgelopen periode hebben zich weer 2 
personen aangemeld als lid van de Christen-
Unie in Ridderkerk.  

Om privacyredenen worden deze personen 
niet bij name genoemd in de digitale versie 
welke op de website te downloaden is. 

 

Nieuwe leden: Van harte welkom! 
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Suzanne en ik kijken elkaar betekenisvol aan: dit 
gaat ons leven zeer sterk veranderen! Rowan ligt 
op bed, Patrick is naar tafeltennis, Mareille zit bij 
een vriendin, en dus is Ricardo de enige die het 
direct krijgt te horen. Die laat blijken dat hij daar 
nog niet echt een beeld bij heeft. Heel kort daar-
na weten ook Mareille en Patrick het. Mareille 
heeft al eerder door mij de smaak te pakken ge-
kregen, en vindt het dus aan de ene kant wel in-
teressant, maar ziet al heel snel de bedenking 
(die ik richting de kinderen ook direct heel duide-
lijk aankaart) dat ik dus de komende jaren bedui-
dend veel minder tijd voor onszelf zal hebben. 
Patrick heeft, ook in de dagen daarna, alleen 
maar de ‘kick’ van ‘het interessante’: z’n vader in 
de gemeenteraad. In eerste instantie tevergeefs 
probeer ik hem wijs te maken dat dit niet zomaar 
alleen een leuk ‘erebaantje’ is... 

 

Zeker nu ben ik blij, dat ik bij de samenstelling 
van de kieslijst het democratische principe z’n 
gang heb laten gaan: ik heb mezelf niet voorge-
dragen, en bij de gesprekken met de selectie-
commissie heb ik niet aangegeven hoog of juist 

laag op de lijst te willen. Door het afscheid van 
Leo en het overslaan van Berend kom ik op een 
heel ‘natuurlijke’ manier in de raad terecht. 

 

 
Robert Pors, raadslid 

 

Voorzitter:  
Ben Munter, Steur 147, 2986 SL Ridderkerk, 
tel. 431820; email b.a.munter@filternet.nl 

Secretariaat:  
vacature 

Penningmeester:  
vacature  
Girorekening: 7455814 

Fractievoorzitter: 
Marten Japenga, Rosmolen 243, 2986 EP Ridderkerk, 
tel. 420205; e-mail m.japenga@chello.nl 

Redactie nieuwsbrief:  
Robert Kooijman,  Nassaustraat 165, 2983 RD Ridderkerk,  
tel. 425838; e-mail Robert@kooijmanweb.nl 

   Colofon 

moeten doen, maar die zijn allemaal ‘ongeldig’ 
naar de buitenwereld toe, ik heb tenslotte gete-
kend?   

Wel vraag ik Leen om eerst Erica en Arie te be-
naderen: als een van de twee graag wil, krijgen 
ze van mij voorrang. Zo niet, dan moet hij maar 
bij me terugkomen, en dan zal ik – plechtig uitge-
drukt – m’n verantwoordelijkheid nemen.  Dat 
mag hij ook zo compleet melden richting Erica en 
Arie. 

Leen meent dat de optie ‘Arie’ theoretisch is: die 
heeft het veel te druk met z’n werk, en zag ook 
geen kans om – desgevraagd, een tijdje geleden 
– voorzitter van het bestuur te worden. Wel zal hij 
Erica benaderen. 

En dan begint het lange wachten. Uiteraard hoop 
ik dat Leen nog voor z’n vakantie mij zal terugbel-
len, want onzekerheid is ook niet echt lekker. 
Diep in m’n hart heb ik het gevoel dat ik vooral 
ópgelucht zal zijn als hij me gaat melden dat Eri-
ca het stokje zal overnemen….. 

 

V r i j d a g  1 5  d e c e m b e r 
Erica heeft Leen gebeld, en gezegd dat ze het 
niet zal doen. En dus komt Leen, zoals afgespro-
ken, bij mij terug. “Leen, je weet wat ik heb ge-
zegd: dan zal ik m’n verantwoordelijkheid ne-
men.” Waarop Leen mij van harte sterkte wenst, 
en eraan toevoegt dat wij beiden weten bij Wie 
we terecht kunnen. 


